

















De boerderijen en (land)huizen liggen meestal verscholen in kleine bossages van
zware oude loofbomen,die het landschap een speciaal en aantrekkelijk aanzicht
geven.

Er werd een paar maal gestopt om onze gids en bedenker van de rit de kans te
geven uitleg te geven. Namen als “t Oude Wezenveld”, "Blikkenweg” en “Bruggen-
bosch” maakten mij nieuwsgierig, maar we moesten verder,dus gaan we dat later
nog wel eens uitzoeken.

Na een korte stop bjj het buiten "Parckelaer”, prive bezit en niet toegankelijk
kwamen we bi] het landgoed “Hunderen”. Dit landgoed werd al in het jaar 959
genoemd en werd door vele geslachten bewoond.

Aan de familie Kerkhoven, bewoners van 1809-1860, waarvan de zoons thee-
planters in indie waren, heeft Hella Haase het boek "heren van de thee" gewijd.
Na 1860 ging het huis diverse malen in andere handen over. Niet iedereen be-
handelde het huis met de eerbied die het verdient, zo werden o.a. de hovenste
verdieping en de vieugels afgebroken. in 1975 werd het door haar laatste bewo-
ner, mevrouw S. M. Pfaltzer-Birnie geschonken aan het Gelders Landschap. Het
wordt nu door de ANWE gebruikt als conferentie oord.

We hadden ruim de tijd om huis en koetshuis van buiten te bekijken en een
wandeling rond de slotgracht te maken. Mooier kon het bijna niet. De paden
waren alweer droog. De zon wierp prachtige lichtbundels door het bos, bomen en
planten waren fris gewassen en de nog aanwezige druppels gaven een schitte-
rend effect.

Een moedereend met 7 jongen demonstreerde het resuitaat van een goede
opvoeding.keurig in gelid trokken ze een kaarsrecht spoor door het kroos in de
slotgracht. De geur van het vochtige bos,gemengd met die van de bloeiende vlier
was door geen enkel Etos geurtje te evenaren. Daarna werd het tijld om even aan
onszelf te denken. Via de mooie en beslist niet armlastige buitenwijken reden we
naar de kern van Twello waar we bij de oude kerk, (gesticht ongeveer 1200),
parkeerden. Jammer genoeg hadden de organisatoren de kosteres niet kunnen
overhalen om de kerk open te stellen voor bezichtiging. De daar aanwezige
muurschilderingen zijn namelijk van Ewout van Delft, dezelfde man die ook het
interieur van de Harderwijker Grote Kerk heeft beschilderd.

Direct naast de kerk ligt "De Staten Hoed". Hier keurden we de koffie met gebak.
\We hoefden niet zuinig te zijn, want er was besteld voor de groep van 20 man en
dat moest ook afgerekend worden. Niet erg voor ons, want het was heerlijk en wij
zaten lekker in het zonnetje. Wel een financiele strop voor Herderewich. Hebben
de afzeggers daar wel eens over nagedacht? Nog een geluk dat er geen bus
geregeld was!

Onze volgende stop leverde twee landhuizen op. Aan weerszijjden van de weg
van Twello naar Wilp liggen de “Kleine Noordik” en “Grote Noordijk.” Die namen
zijn ontleend aan de Erve Noordinc. In de 18e eeuw werd de boerderij aang-
ekocht door de Deventer patricieérs familie Van Marle. Eerst werd het gebied
rond de boerderij beplant met bos en lanen en vervolgens werd het huis “Grote
Noordijk” gebouwd.In 1856 liet men 400 meter oostelijker ook “Klein Noordijk”
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De verantwoordelijke regering heeft de grondwettelijke plicht om daar kritisch over
fe zijn en de hoven in Europa worden bekeken in de hoop een aantrekkelijke partij
voor de vorstin te vinden.

In de Mecklenburger Zeitung verschijnt een aangedikt verhaal. Hendriks avontuur-
lijke jachtreis naar Ceylon en de vootreffeliike jachteigeschappen worden breed
uitgemeten. En er is in zijn leven ook veel gejaagd en niet alleen op herten. Zijn
werkkamer op 't Loo laten vele trofeeé&n zien, waarvan de meeste toch herteng-
eweien zijn.

Er is ook een foto van prins Hendrik en Wilhelmina in jagerskostuum. Het is de
enige foto waarin de koningin zo heeft willen poseren. Zij hield meer van de herten
dan van de jagers.

De regeningseisen bij de keuze waren in hoofdzaak gericht op het niet katholiek
zijn van de pretendent en geen aanspraak op het koningsschap. Het oog viel dus
op Duitsland. Zelfs de Duitse keizer bemoeide zich er mee. “"Es darf mir ein Deut-
sche Prinz sein”, aldus handgeschreven in de kantlijn van het officiee! schrijven.
Koningin-moeder Emma en de moeder van prins Hendrik kenden elkaar goed. Het
had ongetwijfeld grote invioed bij de onderhandelingen. Een gearrangeerd huwelijk
is niet altijd een prettige aangelegenheid.

Hendrik stelt eisen. Het is niet uit te sluiten dat door de verbintenis zijn wens om
een groot landgoed te bouwen, mede in vervulling kon gaan. Maar de regering
willigde de meeste eisen niet in. Zijn eis voor een toelage durfde men eenvoudig-
weg niet in het parlement te brengen. In die jaren was de koningsgezindheid
beslist niet hoog, één en ander was politiek niet te verkopen. De toelage van
(waarschijnlijk f 100.000 per jaar) is uiteindelijk door Withelmina zelf betaald. Zo
verkeerde de prins dus in een enorme afhankelijkheidspositie. Regelmatig vond hij
de benodigde leeftocht onder zijn ontbijtbordje.

Prins Hendrik werd met spoedcursussen in bestuuriijklheid klaargestoomd voor zijn
toekomstige taak. Maar het had allemaal niet veel om het lijf. Later werd hij voorzit-
ter van het Rode Kruis en hield kantoor in Den Haag.

Hij was bezeten van uniformen, hetgeen overigens een Duitser niet vreemd was.
De rang van kolonel werd hem min of meer ceremonieel toebedacht, maar een
duidelijke functie heeft hij niet bekleed.

De prins voelde zich wal thuis rond het Loo. Vooral onder zijn eigen mensen met
passie voor de jacht, met regelmatige feestelikheden. Het protocol was hem een
gruwel. Zo diende hij aitijd enkele passen achter de koningin te lopen. Keurig op
afstand. Hij meende daarover. "das Gepack kommt immer hinter her". Bij een
officieel bezoek aan een stoomgemaal zou hij gezegd hebben: “Guten Tag Herr
Kollege". Een andere anecdote : Voor een volle zaal zei hjj eens: "Die Juliana ist
nicht von mij - (hield iedereen natuurlijk even de adem in) - aber sie ist von april ".
Zijn grootste kracht was om het idee te verwezenlijken om bosbouw naar Duits
voorbeeld rond 't Loo uit te voeren. Er volgen beelden van het landgoed Dobbin en
Mecklenburg. Een jachttableau met rijen geschoten wild. 30C wilde varkens in
twee dagen behoorde niet tot de uitzonderingen. In 1929 schoot hij zijn duizendste
stuk wild.






























